De pijlen van de

Talamanca
Costa Rica




Langzaam schrijft Loretta van Iterson (Den Haag, 1956)
aan een bijzonder oeuvre waarin ze vertelt over haar reizen
terug naar her Latijns-Amerika waar ze haar jeugd heeft
duurgf:bra::ht. In De geur van mp.'f.!r (1993) deed ze
Guatemala en Belize aan, in Meanders van de Pasia-yacu
(1994) ondernam ze een tocht door de jungle van Ecuador;
in dit nieuwe boek De pijlen van de Talamanca ekt ze door
Costa Rica. Wat in al deze boeken fascineert is het gemak
waarmee Van lterson als cultuur- en taalgenoot die tegelijk
een vreemdeling is toegang krijgt tot de mensen die haar
paden kruisen. Hun ogenschijnlijke alledaagsheid leggen ze
al gauw af en ze doen haast weerloos het opmerkelijk relaas
over hun leven. Ook in De pijlen van de Talamanca is het
resultaar een mooie reeks portretjes van mensen die tot leven
komen in de feilloos opgeroepen sfeer waarin zij hun levens
doorbrengen en die ons daardoor naderbij gebracht worden:
een droeve gepensioneerde romanticus die als nachrwa-
ker het mislukken van zijn huwelijkslevens ontboezemt, een
jonge Indiaanse die klaagr over haar stam waarvan ze weg
wil maar waaraan ze ook gebonden blijft, een Nederlandse
houtpionier die in de binnenlanden van Costa Rica is neer-
gestreken en daar zijn geluk beproeft. In al haar regels laar
Loretta van Irerson de weergaloze prachr van Costa Rica’s
natuur stralen.
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